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(1837-1910) 
Eerste opvolger van Don Bosco 

 
Michele Rua bezocht sedert 1852 regelmatig het oratorio van Valdocco. 
In 1855 sprak hij bij Don Bosco zijn eerste religieuze geloften uit en in 1860 werd hij tot priester 
gewijd. Gedurende 36 jaar was hij Don Bosco’s rechterhand voor het bestuur van de congregatie. 
Om zijn trouw en verantwoordelijkheidsbesef werd hij wel eens ‘de levende regel’ genoemd. Na de 
dood van Don Bosco benoemde paus Leo XIII hem tot algemeen overste van de nog jonge 
congregatie van de salesianen. In deze functie gaf hij de definitieve goedkeuring voor een 
salesiaans huis in Luik en bezocht hij later België. Zo was hij o.a. in Hechtel en Sint-Denijs-
Westrem. Hij overleed op 6 april 1910. 
 
Door paus Paulus VI werd hij op 29 oktober 1972 zalig verklaard. 
 
100 jaar na zijn dood keren wij met hem terug naar Don Bosco, 
 om opnieuw van Don Bosco te vertrekken.  
 
Als overste verwees Michele Rua voortdurend naar Don Bosco: 

‘Don Bosco zei…’ 
‘Don Bosco zou het zo doen…’ 
‘Don Bosco vroeg…’ 

 
De salesiaanse familie  
vindt haar oorsprong in Don Bosco, 
haar continuïteit in don Rua. 
Hij gaf de prille congregatie  
een vaste voet. 
Hij maakte  
van wat Don Bosco begon 
een school voor een grote familie 
van religieuzen en leken. 
Hij gaf de salesiaanse leefregel  
een geest van krachtdadige trouw. 
Don Bosco’s heiligheid  
hield hij voor als een model voor jongeren en 
volwassenen. 
De borrelende bron groeide bij hem uit  
tot een stromende rivier,  
die vandaag over heel de wereld stroomt. 
 
Jos Claes 
provinciaal sdb 


